
 Liefste studenten der OTC en ATC, 

De eerste helft van het semester is gepasseerd en zo ook de 

eerste oefenexamens, infosessies over de blok (just ugh), een 

paar breakdowns maar hopelijk ook een hele resem aan 

mooie momenten en interessante leerstof! 

Zoals gewoonlijk got de OAK your back! Ook in deze laatste 

lesweken organiseren wij nog wekelijks een activiteit 

bovenop de Blandinia studiekransjes op maandag. Daarnaast 

kan je in deze Kalima ook nog studietips en receptjes vinden 

om de aankomende blok te overleven. Heb je toch nog vragen 

of gewoon zin om bij te kletsen over een theetje of de stress 

er uit te bleiten? Je weet waar je ons kan vinden        (da’s dus 

@oosterse_afrikaanse_kring op Instagram en Oosterse 

Afrikaanse Kring op Facebook, in het geval je dat NIET wist)! 

Houd de moed er in, heel veel succes en fijne feestdagen 

gewenst!   

Veel liefs, 

Desirée (zij/haar) 

Praeses OAK ‘21-‘23 
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Door een foutje in de vorige editie, ontbrak er iemand uit ons 

preasidium in de voorstelling. Was jou opgevallen wie? 

Niemand minder, dan the one and only…. Lotte! 

Hallo, hallo! Mijn naam is Lotte (alle voornaamwoorden), 20 

jaar oud, en dit jaar vervul ik de functies vice en 

schachtentemmer binnen de OAK. Mijn studie pad is een hele 

warboel, waardoor ik dit jaar een sabbat jaar neem! Gelukkig 

kan ik mijn geliefde plaatsje binnen de OAK behouden. Ik ben 

een fervente gamer en ook wel een beetje een nerd (dit zeg ik 

terwijl ik naar een Valorant Championship aan het kijken ben, 

ja het gaat zo ver). Je zal me wel vaak vinden in de Blandijn, 

de Amber en natuurlijk op al onze activiteiten. Spreek me 

gerust aan moest je vragen hebben, studie gerelateerd of 

niet! Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten <3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Binnenkort begint de blok weer en dan staan de examens al 

voor de deur. Voor sommigen onder jullie zal dit 

waarschijnlijk de eerste keer zijn, daarom geven wij hier 

enkele studietips mee.  

 

- Studeer op de plek waar je het beste kan studeren. Voor 

sommigen is dit thuis, voor anderen op kot, in de bib etc; 

- Studeer actief in plaats van passief. Ondervraag jezelf, doe 

aan active recall; 

- Noteer alles wat je moeilijk kan onthouden op een apart 

blad, om dit nog eens op zichzelf te studeren. Door dit extra 

gefocuste aandacht te geven kan je dit makkelijker 

onthouden; 

- Herhalen, herhalen, herhalen..; 

- Beweeg voldoende, eet gezond, drink voldoende water en 

slaap genoeg. Dit is allemaal nodig zodat je brein de 

informatie allemaal kan verwerken; 

- Voor iedereen werkt iets anders het best, vind de 

studiemethode die voor jou het beste werkt! 

 

 

 

 



Het is herfst en dat staat voor soep, een receptje voor een 

heerlijke pompoensoep!  

Ingrediënten:  

 400 gr pompoen 

 700 ml water 

 2 tomaten 

 1 ui 

 100 ml room (optioneel plantaardige room) 

 1 blokje groentebouillon 

 Boter of olie om in te bakken 

Andere:  

 Staafmixer of blender (voor in de blender laat je alles 

eerst afkoelen voor je het erin doet, of de groentjes 

aanbakken, laten garen, blenden en dan water 

toevoegen) 



Werkwijze:  

 Snijd de pompoen in stukken en verwijder de schil of 

gebruik een zakje of doosje kant-en-klare 

pompoenblokjes. Zet een pan op het vuur en verhit 

de boter of olie en voeg de stukken pompoen toe. 

Snijd de ui en tomaten grof en doe deze ook in de 

pan. Bak ongeveer 3 minuutjes en giet er dan het 

water bij. 

 Verkruimel het bouillonblokje boven de pan en breng 

het aan de kook. Laat alles nu ongeveer 20 minuten 

koken op laag vuur. Pak de staafmixer en pureer alles 

tot een gladde soep. Voeg de room toe en mix alles 

nog een keer goed door. Zet nog 2 min op het vuur en 

serveer met eventuele garnituren zoals room, 

peterselie, pompoenpitten, croutons… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Stories by Rabindranath 

Tagore is een serie, die de 

verhalen van de schrijver 

Tagore verfilmt, in de juiste 

setting. De setting is 

bijzonder mooi, de verhalen 

zijn uiteenlopend en het is 

in een heel net en 

verstaanbaar Hindi. Elke 

aflevering is 45 minuten 

lang, ideaal dus voor tijdens 

een treinrit, tijdens de 

middagpauze of voor het 

slapen gaan.  

 

Ondanks dat het in 2019 zonder reden een flop was, is Kalank 

is een bollywood film zoals je je ze inbeeldt! Prachtig decor, 

dans, zang, prachtige kostuum en ook nog eens een mooi 

verhaal! Het is een liefdesverhaal dat zich afspeelt in 1945 en 

dus ook gaat over de aankomende onafhankelijkheid van 

India. 



Om in de feestelijke stemming te blijven, gaan we eens kijken 

welke feestdagen er zijn in onze vakgebieden rond deze 

periode van het jaar! 

De Nationale Feestdag van China (1 Oktober) 
 
Op 1 oktober viert de Volksrepubliek China hun 

nationale feestdag, oftewel 国庆节 (guóqìngjié). Op 
deze dag in 1949 werd de Volksrepubliek officieel 
geproclameerd, na de overwinning van de Chinese 
Communistische Partij over de Kuomintang, die zich op 
Taiwan terugtrok. Ter ere van deze feestdag, neemt het 
hele land elk jaar een week verlof; deze week staat ook 

bekend als de “Gouden Week” (黄金周). Er worden 
onder andere, net zoals bij ons, militaire parades 
gehouden, er worden toespraken gegeven door de 
politieke leiders, er worden vuurwerkshows 
georganiseerd.. Het is een belangrijke tijd van feest voor 
het Chinese volk! 
 



Divali in India, dit jaar op 24 oktober 
 
Divali is het lichtfestival in India en wordt doorheen het 
land op verschillende manieren gevierd. Het staat 
symbool voor “de overwinning van het goede over het 
kwade, overwinning van het licht over de duisternis, 
overwinning van de gelukzaligheid over de 
onwetendheid”. Het wordt ook gezien als nieuwjaar en 
zoals vele religieuze festivals in India is het gebonden 
aan de nieuwe oogst en de seizoenen. Het volgt 20 
dagen na de Dashera, wat een ander Hindoe festival is.  
 
Mensen vieren Divali door heel veel lichtjes te laten 
branden, nieuwe kleren te dragen, samen te eten, 
speciale zoetigheden te maken, de godheid te vereren, 
vuurwerk af te steken en nog anderen. Er zijn 
plaatselijke verschillen in hoe men het viert, echter 
wordt het wel door iedereen gevierd, jong of oud, man 
of vrouw, arm of rijk etc.  
 



Hallo allemaal! Momenteel zit ik in Wardha, Maharashtra op 

buitenlandssemster. Tegen de tijd dat jullie dit lezen, zit mijn 

tijd er India grotendeels al op! Het verschil in het 

studentenleven tussen Wardha en Gent is dag en nacht. 

Hoewel het in het begin echt wel even slikken was, is de stad 

snel aan mij beginnen te groeien met al haar charmes. De 

campus ligt op een heuvel en is omringd door natuur, met 

veel bloemen, vlinders, eekhoorns... en zelfs varkens. De stad 

is dan weer helemaal het tegenovergestelde en al je sensoren 

worden geraakt, dat doet elk uitstapje van een paar uur op 

een reis lijken.  

Op de internationale campus zijn we momenteel slechts met 

vier, maar gelukkig komen we goed overeen. Doorheen het 

semester plan ik buiten Wardha te verkennen ook nog twee 

reisjes in. De eerste is net voorbij, namelijk een weekje terug 

naar Ahmedabad, waar ik na het middelbaar een jaar op 

uitwisseling was gegaan. Dat was dus effectief al thuiskomen. 

Een tweede reisje zou hopelijk eind november moeten ingaan 

en dat naar een nieuwe bestemming.  

De proffen zijn gelukkig heel aardig, wat handig is aangezien 

het privé les en dat zes dagen van de zeven. Tijdens de lessen 

is er ook plaats voor conversatie waardoor je wat meer op 

kan gaan in je eigen interesses en elkaar wat beter leert 

kennen.  

2 oktober is hier een nationale feestdag en dat werd hier dan 

ook gevierd. Het was namelijk de verjaardag van Gandhi, 

waarbij we over heel de campus lichtjes hebben aangedaan 

en met kleuren versieringen op de grond hebben gemaakt.  

Tot snel in België! 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Hey hey, 

 

Voor zij die mij niet kennen: ik ben Sarah, 23 jaar, ik zit in mijn 

2de masterjaar in de sinologie en ik vertoef momenteel in het 

tropische Taiwan 🇹🇼.  

Het is een prachtig land, met veel mooie natuur, magische 

zonsondergangen, extreem lieve mensen en heel veel apen 

die het eten uit je hand komen nemen als je ook maar durft 

er mee in je hand rond te lopen. Grote ‘maar’: de vochtigheid. 

Toen ik hier net aankwam, moest ik een week in quarantaine 

in een hotel waar ik 24/7 in de airco zat. Imagine wanneer ik 

dan eindelijk buitenkwam in 35 graden plus extreme 

vochtigheid (Taiwan staat daar nogal bekend om). Jazeker, 

druipend van het zweet en met poedelhaar (dat krijg je met 

krullen) moest ik elke dag de minstens 40 trappen op en af 

van en naar de dorms of de campus. Zeer fijn. Maar het 

went!! Momenteel kan ik zelfs lange broeken verdragen bij de 

huidige 29 graden. 

De lessen zijn super chill. Voor wie 4 maanden vakantie wilt 

op uitwisseling: Taiwan. Alle respect voor hun onderwijs, 

maar zij hebben duidelijk nog geen kennis gemaakt met Liu 

Jun, Bart, Ann, Mieke en Mathieu van de Ugent. Enkel tijdens 

de mid-terms moet ik effe twee weken werken (dat is nu, 

hihi, watch me schrijf Kalima tekstjes) en op het einde van het 

semester tijdens de finals. Het semester eindigt 23 december, 

dus komt nog een maandje vakantie à la Ugent bovenop       .  

 



Voor de rest zijn mijn weken echt gek druk gevuld (sorry aan 

de vriendjes die ik negeer op chat wegens tijdsgebrek). Lessen 

volgen, naar het strand gaan (campus heeft een eigen strand), 

lekker gaan eten in Kaohsiung city (dormroom heeft geen 

koelkast of keuken, elke maaltijd moet je naar buiten op 

zoek), lekker uitgaan in clubs waar Taiwanezen niet dansen 

maar heel awkward vanaf de zijkant naar alle internationals 

kijken die schaamteloos twerken wanneer het effe kan, quasi 

elk weekend tripjes doen in Taiwan met de nieuwe 

vrienden,… Niets te klagen!  

(Behalve zero privacy in een kamer van 4 personen in een 

dorm waar je 3 mensen tegenkomt als je nog maar gewoon 

naar het toilet gaat, hello Airbnb van tijd tot tijd) 

Ik kan je ook vertellen dat ik de full experience heb gehad, tot 

en met een ziekenhuisopname     . Na een fijn weekendje in 

Taipei werd ik opeens heel erg ziek. Ben dan naar de dokter 

gegaan voor een afwezigheidsattest voor de lessen en hij 

stuurde me naar het ziekenhuis. Ik dacht “Serra dramaqueen, 

naar het ziekenhuis voor een griepje”. Maar het bleek een 

darminfectie en ik ben 4-5 dagen daar moeten blijven plus 

nog een week moeten bekomen. Week 4 van de uitwisseling 

letsgo. @de dokter die mij naar het ziekenhuis stuurde: 

thanks broer!!! De ervaring in het ziekenhuis was minder fijn. 

Om dan terug te komen, internationals tegen te komen die 

vroegen of ik nieuw was, te zeggen dat ik net uit het 

ziekenhuis kwam, en als antwoord te krijgen: “oh it’s you!?”.  

 

 



Algemene conclusie: uitwisseling is de max!! ‘k Ga het niet 

romantiseren, alles heeft zijn voor- en nadelen (privacy, 

heimwee, zéér drukke agenda), maar de ervaring gaat je 

100% bijblijven. Met toevoeging van een kusje aan mijn 

allerliefste OAK’ers sluit ik deze enorm lange tekst af (sorry). 

Doei druif!   

 

 

 

 

 

 

 

 



Nutteloze weetjes:  

1. De ideale hoogte om een 

beboterde boterham te 

laten vallen zodat hij met 

de boter naar boven op de 

grond terecht komt, is 2,5 

meter. 

 

 

2. Een slak kan drie jaar slapen.  

 

3. Vleermuizen slaan altijd linksaf als ze een grot 

uitvliegen. 

 

 

 

4. Katten kunnen zo goed in het donker 

zien omdat hun ogen licht reflecteren. 

Licht schijnt in hun ogen en wordt 

teruggekaatst. Hun ogen zijn eigenlijk 

een soort ingebouwde zaklampen.  

 

 



Een kort woordje uitleg over de specifiekfe deals van 

sommige van onze sponsors! 

 PIU’ Caffè heeft een kortingsmodule van 2+1 gratis bij 

de Dolce Gusto compatibel capsules. Te kiezen uit 6 

smaken waarvan de lungo of de espresso altijd gratis 

is. Ook is er een kortingsmodule bij de Nespresso 

compatibel capsules, 2+1 gratis, te kiezen uit 8 

blends. Bestellen kan via Lidia Gallucci (PR).  

 

 Lilli’s Tea geeft 15% korting op de theedozen van 16 

stuks, te kiezen uit 8 smaken. Ook geven ze 15% 

korting op de mix cadeauverpakkingen, een doos met 

4 smaken. Bestellen kan via Lidia Gallucci (PR).  

 

 Diallo's Take Out verzorgt een studentenmenu dat 

bestaat uit 4 stuks vegetarische loempia’s, 1 broodje, 

1 drankje en 1 dessertje.    

 

 Orientali Streetfood bar geeft hapjes (4 stuks) gratis 

met een curry gerecht.   

 

 


